
Openingstocht 3 / 4 mei 2025 naar WSV De Zandmeren in Kerkdriel  
 
"Schrijf je snel in! 🚤✨ 
Hoe eerder je je inschrijft voor de Openingstocht, hoe beter we alles voor je kunnen regelen. Laat 
ons op tijd weten dat je erbij bent en maak je klaar voor een geweldige ervaring. Inschrijven kan 
tot 21 april! Maar hoe eerder hoe beter!  
Wegens beperkt aantal plaatsen in de haven, zal er 
voor een aantal deelnemers gevraagd worden een 
keuze te maken of die voor anker willen liggen dicht 
bij de haven. Wij zorgen dat er een taxi is tussen de 
haven en het anker plaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahoy, creatieve kapiteins! :) 
Het is tijd om je innerlijke Picasso los te laten op je boot! Versier jouw boot met vlaggetjes, 
slingers, ballonen en alles wat je creatieve hart begeert. Hoe bonter, hoe beter!  
Maar let op: dit is niet zomaar een versierwedstrijd. De jury is sterk, kritisch en een tikje gevoelig 
voor vlaggetjes en wellicht een lampje in de avond. De meest originele en adembenemende 
creatie wint een mooie prijs.  
Dus pak je versiering, je creativiteit en een aanzienlijke dosis zeemanschap, en maak er een 
feestje van. Succes, matrozen!  
 
PS: Overdrijven mag. Hoe gekker, hoe beter!  
 
Agenda 
Zaterdag 3 mei 
09.30   Palaver  
10.00   Vertrek Kerkdriel  
  Kleine quiz 
14.00   ETA Kerkdriel  
  Vastmakertje  
15.00   Oud-Hollandse spelen  
18.00  BBQ 
20.00  Feestavond + spellen 
 
Zondag 4 mei 
9.30   Ontbijt 
12.00  Vertrek Kerkdriel 
15.00   ETA Maasbommel 
 
Vrijdag avond 2 mei  
Start het weekend goed en kom vrijdagavond alvast langs in de kantine! We hebben de deuren 
voor je geopend en om er een gezellige avond van te maken. Of je nu wilt bijkletsen met oude 
vrienden of nieuwe mensen wilt leren kennen, het is de perfecte gelegenheid om dit weekend 
goed te beginnen.  
 
 

Inschrijven kan via een appje naar 
 Isabelle (0629487455)  
ACwsvdegoudenham@hotmail.com  
Aanmeld formulier aan de bar 
 

Inschrijfformulier  
 
Naam boot / eigenaar 
Lengte x breedte  
Bereid voor ankerplaats  
 
Aantal personen  
 

mailto:ACwsvdegoudenham@hotmail.com


Zaterdag 3 mei  
 
Palaver om 09.30 uur – Start je dag met ons! ⏰⚓ 
Het is 09.30 uur palaver! Wij verzamelen in onze mooie kantine.  
Dus kom gezellig binnen, pak een kopje koffie, wat lekkers en maak je klaar voor een dag vol actie 
en plezier.  
 
Om 10.00 uur vertrek naar Kerkdriel! ⛵🚤 
Het is tijd om de koers uit te zetten! Om 10.00 uur vertrekken we naar Kerkdriel. Zorg er dus voor 
dat je op tijd klaarstaat, gooi de trossen maar los. Voor tijdens het varen hebben wij nog een leuke 
quiz bedacht die je samen met je bemanning kunt oplossen. Veel plezier! 
 
Om 11.00 uur: Aankomst bij Sluis Lith! ⚓🔒 
We verwachten rond 11.00 uur bij Sluis Lith aan te komen, misschien een spannend moment? 
Geef het aan en wij helpen je erdoorheen. Op naar het volgende! 
 
Om 14.00 uur: ETA Kerdriel ⛵ 
Eenmaal aangekomen kunnen we rustig de trossen vastmaken en genieten van een welverdiende 
pauze. Het liggeld kunt u zelf afrekenen in het havenkantoor van wsv De Zandmeren.  
 
Het clubgebouw is open, dus kom gerust binnen voor een vastmakertje en een gezellig praatje 
met je mede-avonturiers. Dit is het moment om de indrukken van de reis te delen, nieuwe 
vrienden te maken en je klaar te stomen voor de rest van het weekend. 
Eerste kopje koffie is van de haven de overige consumptie is voor eigen rekening.  
 
Om 15.00 uur: Oud-Hollandse spelen – Tijd voor samenhorigheid ! 🍷🍺 
Rond 15.00 beginnen we aan de oudhollandse spelen. Wij zullen zorgen voor de hapjes, drinken 
kunt u zelf halen in de kantine van de haven.  
 
Om 18.00 uur: BBQ – Smullen maar! 🍖🔥 
Na een gezellige middag is het tijd om te grillen en te genieten van een heerlijke BBQ. Wij zullen 
zorgen voor de salades, stokbrood en sauzen. LET OP! Neem je eigen vlees mee! Neem ook je 
eigen bord en bestek mee naar de BBQ. Consumpties zijn te halen aan de bar. Net zoals we thuis 
in onze eigen haven ook doen. 
 
Om 20.00 uur: Feestavond – Tijd voor fun en spelletjes! 🎉 
Na een heerlijke BBQ is het tijd om de avond in te luiden met een spetterende feestavond!  
Dus trek je dansschoenen aan, zet je beste glimlach op en laat je interne spelletjeskampioen naar 
boven komen. Dit is dé manier om de avond te vullen met plezier en om nieuwe herinneringen te 
maken! 🕺💃 Tot vanavond – het wordt een knaller! 
 
Zondag 4 mei 
Om 09.30 uur: Ontbijt – Start de dag goed! 🥐☕ 
Op zondag om 09.30 uur begint het ontbijt die je zelf verzorgt! Neem dus je eigen eten, bord en 
bestek mee. Het is de perfecte gelegenheid om rustig te ontbijten, bij te praten en de dag samen 
goed te beginnen. Dus pak je tas, vul hem met je favoriete ontbijtitems en maak er een gezellige 
ochtend van! We kijken uit naar al je ontbijtcreaties! 🥖🍓 
 
Om 12.00 uur: Vertrek naar Maasbommel – De terugreis begint! ⛵🌊 
Rond 12.00 uur vertrekken we vanuit Kerkdriel en zetten koers richting Maasbommel. Ook hier 
hebben we weer gezorgd voor een fijne doorvaart door de sluis zonder de mast te strijken.  
Wil je echter nog wat langer in Kerkdriel blijven genieten van de rust? Overleg dit met de 
havenmeester.  
Wij verwachten rond 15.30 uur weer terug in de box te liggen.  


